
Waarom al dat vechten, waarom al die pijn,
je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht,
je wilde graag verder, maar verloor dit gevecht.

Alain Meyers
echtgenoot van Hilde Versonnen

geboren in Leuven op 14 april 1965
en thuis in Herent zachtjes van ons heengegaan

op 28 april 2024.

De afscheidsplechtigheid rond de urne zal plaatshebben in
aula Eikenveld van Begrafenissen Pues, Eikestraat 2 in Herent

op maandag 6 mei 2024 om 10 uur.

Nadien krijgt Alain een plaats
binnen de geborgenheid en warmte van zijn gezin.

Gelegenheid tot condoleren in de aula vanaf 9.40 uur.

U kan Alain een laatste groet brengen in het funerarium Pues, 
Eikestraat 2 in Herent (Winksele-Delle)

op vrijdag 3 mei 2024 van 18.30 tot 19.30 uur.

echtgenoot van
 Hilde Versonnen

papa van
 Nathalie Meyers
 Kenny Meyers

trots baasje van
 Spirou 

zoon en schoonzoon van
 Isidoor en Jacqueline Meyers- Libert
 Denis () en Jacqueline Versonnen - Frederickx

schoonbroer en nonkel van
 Filip en Evy Versonnen - Van Dael
  Zoë Versonnen en Frederik Genie
  Wout Versonnen

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten delen mee in dit verdriet.

Met dank aan zijn huisdokter Liesbet Laurent, het volledige team 
van thuisverpleging Meerdael en allen die hem met
de beste zorgen hebben omringd.

Rouwadres: Familie van Alain Meyers p/a Begrafenissen Pues, 
Eikestraat 2, 3020 Herent
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